Sta op met Hem !!

We hebben het gelezen in de Bijbeltekst die Eveline heeft gelezen. We hebben
het gezongen in de liederen. We hebben het gezien in de video van het lied van
Kees Kraayenoord. En we hebben het gehoord in de monoloog van Lans.

Jezus leeft!
De dood is overwonnen.
God heeft al onze schuld weggedaan.
Er is een hoopvolle toekomst ...voor iedereen!

Wat kan ik nog zeggen, als er al zoveel gezegd is? Pasen is een ongelofelijk blij
feest! Pasen is het feest van het Leven.

Toch is het goed, op deze blijde dag, om even stil te staan bij de dood. Er is een
verschil van hoe wij gewend zijn om naar de dood te kijken en hoe Jezus naar de
dood kijkt.

De meeste mensen richten zich in hun denken over de dood vooral op ons
verblijf hier, op aarde. Onze hart klopt nog. Er stroomt bloed door onze aderen.
Er komt zuurstof in onze longen. En over 120 jaar zijn we allemaal dood.
Althans, onze lichamen zullen er niet meer zijn. (Voor de meesten van ons is de
dood, volgens deze definitie, natuurlijk veel dichter bij.)

De sterfelijkheid van onze lichamen is niet veranderd met Jezus komst. Wat
bedoelen we dan, als we zeggen, dat Jezus de dood heeft overwonnen? Laten we
kijken naar wat Jezus zelf hierover zegt.

Johannes 3

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 1’God
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen,
maar om de wereld door Hem te redden. ®Over wie in Hem gelooft wordt geen
oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij
niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

In deze tekst vinden we een aantal sleutels:

1) Blijkbaar is onze uitgangspositie dat we redding nodig hebben.

2) Voor ieder die in Hem (Jezus) gelooft is eeuwig leven beschikbaar. (Dit
gaat niet over onze aardse lichamen, maar over het onzichtbare deel van
ons, dit gaat over wie we werkelijk zijn.)

3) Jezus is gekomen om ons van de weg die naar de dood leidt op de weg
naar het leven te plaatsen.

4) God geeft zijn zoon ...opdat ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft

Er is één ding noodzakelijk om het leven dat God aanbiedt te kunnen ontvangen:
geloven in Jezus!

En dat gaat niet alleen over leven na onze tijd op aarde. Het gaat niet alleen over
leven na de dood. Het gaat ook over leven vddr de dood.
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Het gaat over de toekomst en over het heden.
En de sleutel is ‘geloven in Hem’.

Johannes 10

°Tk ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij
zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. °Een dief komt alleen om te
roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te
geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid
zijn leven te geven voor de schapen.

Jezus is gekomen om het leven te geven in al zijn volheid!
Nou, als geloven zo alles bepalend is. Hoe doe ik dat dan??

Geloven is iets anders dan je handtekening zetten onder een geloofsverklaring 'ik
geloof in Jezus’. Het is iets anders dan instemmmen met de dogma’s/leerstellingen
van de kerk.

Geloven heeft vooral te maken met God leren kennen, Hem leren vertrouwen. Je
leven delen met Hem. Het heeft te maken met een leven met Hem.

Geloven heeft te maken met samen optrekken met het degene die het Leven zelf
is.

Geloven is dus vooral een hele praktische bezigheid. Geloven is iets waar je elke
dag wat aan hebt. Door met Jezus op te trekken naar je steeds meer
doortrokken van het leven zelf.

Misschien voelt je leven zwaar aan. Misschien mis je vreugde in je leven.
Misschien voel je je een mislukking. Misschien heb je het idee dat er niemand
écht om je geeft. Misschien zoek je op allerlei plaatsen naar geluk en vervulling,
maar vind je het nergens...

Weet dan dat Jezus is gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Zijn
uitnodiging is eenvoudig: ‘kom bij Mij’.

Petrus, (Lans) in het toneelstuk, wist dat hij had gefaald. Drie keer had hij Jezus
in de steek gelaten. En hij had nog wel zo vol bravoure verteld dat dit hem nooit
zou overkomen. Petrus was diep gegaan - hij had zijn zwakte ervaren - hij had

de grens van zijn kracht bereikt: ‘hij weende bitter”.

En Jezus zet hem weer op zijn voeten. In de vraag die Hij stelt, zit de sleutel
van zijn herstel verpakt: ‘Hou je van Mij’?

Geloven gaat om ‘houden van’ !!

Geloven is relationeel!!

En dan geeft Jezus hem een relationele opdracht: 'weid mijn lammeren, hoed
mijn schapen.’

Als je van mij houdt, houdt dan ook van al die andere mensen.

Door van hen te houden, vertegenwoordig je Mij en nodig je ze uit om ook van
Mij te houden.
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‘Weid mijn schapen’!

Dit gaat over al die mensen die genoemd werden in het lied van Kees
Kraayenoord:

homo’s, alleenstaanden, kwetsbare mensen, knuffelbare mensen, roekeloze
mensen, mensen met geheimen, rijken, armen, prinsessen, hoeren, ongeboren
kinderen, pure mooie mensen, pooiers, pedofielen, junkies, priesters, mensen
met aanzien, onaanzienlijken, vluchtelingen, gevangenen, vrije mensen,
twijfelaars, advocaten, dieven, verwonde mensen, mensen met dromen...

Jezus heeft de dood overwonnen voor al deze mensen.
Jezus heeft jou het leven gegeven in al zijn volheid.
Pasen is een geweldig feest!

-Hou je van Mij?

-Weid mijn schapen!

AMEN
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